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Coron 

 

 

 

 

 

 

 

“Bier drinke tidens de optocht hat 

ien neidiel: 

myn hage wurdt sa giel!” 



Belangrijke data voor de agenda?  

michelhouwen@outlook.com 

 

 

 

 

 

Wanneer? Wat? Wie? 

 

   

Woensdags 

08.30 – 09.000 

Zitting wijkbeheer in het MFC  

27 september 

10.30 uur 

Start Sportief Actief 

Nije Kompe 

Ouderensoos 

7 oktober 

14.00 uur 

Cabaret Hymp Hamp 

Nije Kompe 

Ouderensoos 

3 november 

14.00 uur 

Age Veldboom (over skûtsjes) 

Nije Kompe 

Ouderensoos 

 

 
Verschijningsdata De Barte: 

 

Barte nummer Kopij inleveren Verschijnt 

169 november 2022 28 oktober 18 november 

170 januari 2023 30 december 20 januari 

171 maart 2023 24 februari 17 maart 

172 mei 2023 28 april 19 mei 

 

Van de redactie 

________________________________ 

 

➢ Kopij, ook foto’s,  graag inleveren als Word document! 

➢ Prijzen advertenties in de Barte voor 1 seizoen/5 edities:                                  

Stuur ze naar: advertenties@boekensmedia.nl 

 

¼  pagina: €40     1/3  pagina: €50     ½ pagina: €75      1 pagina: € 120 
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Voor het laatste nieuws, de agenda, foto’s, historie  
of wilt u de Barte nog eens nalezen? 

Bezoek dan de site van Plaatselijk Belang! 
www.drachtstercompagnie.frl 

Wilt u zelf iets kwijt op de site?  
Vul dan het aanvraagformulier in op de site of neem contact 
op met de webbeheerder: jan.eijer@gmail.com 

 

Plaatselijk Belang 
_________________________________________________________________ 

  Functie     Verantwoordelijkheden  
 

Sjoerdtje  Voorzitter     MFC/Verenigingen 
       Werkgroepen/Commissies 
Iepie  1e Secretaris    AED/Ouderen 

Rigtje  Penningmeester   Fin. De Barte/ Vrijwilligers 
Seppie 2e   Secretaris   Woningbouw/Energietransitie 

Chris  Lid     Woonwagenkamp/Jeugd/ 
       Bisteparadyske 
 

Geert   lid  
 

 
 
Piet Vlieg 

Op 4 augustus jl. overleed Piet Vlieg. Piet was 10 jaar voorzitter 
van  Plaatselijk Belang en heeft veel voor ons dorp betekend. 

Onder zijn leiding is o.a. de toekomstvisie "Verleden, Heden en 
Toekomst' waarbij de eigen identiteit voorop stond, tot stand 
gekomen.                                                                                     

In 2008 werd Piet koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau voor zijn vele bestuursfuncties. 

"Ik doch it net allinne, wy dogge it mei-elkoar´. 

Bedankt Piet.  

Wij wensen Grietje en familie veel sterkte. 

Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie  

http://www.drachtstercompagnie.info/
mailto:jan.eijer@gmail.com


Nieuw lid                                                                             
Geert Kroeze komt ons bestuur versterken. Geert woont aan de 

Tsjerkebuorren. Hij heeft er zin in om voor het dorp iets te 
kunnen betekenen. 

Heb je ook zin om voor het dorp klaar te staan, mensen te leren 
kennen, meld je dan aan bij één van onze bestuursleden en kom 

een vergadering bijwonen. 
  

Garagesale                                                                            
Helaas hadden wij in september de garagesale gepland maar door 

te weinig opgave is de datum doorgeschoven naar het komend 
voorjaar. Hou daarom alles nog even op zolder of garage en 

wacht de nieuwe datum in de Barte af. Geef je op tijd op voor 
deelname zodat wij zicht hebben of de garagesale wel door kan 

gaan. 

Spreekuur                                                                                     

Het spreekuur vooraf aan de Plaatselijk Belang vergadering komt 
te vervallen. Mocht u een klacht of opmerking hebben kunt u 

terecht bij één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang. 

AED                                                                                       

Het Plaatselijk Belang heeft een AED geschonken, als cadeau bij 
de opening aan het nieuwe MFC. 
In november is er weer een herhalingscursus  hoe je iemand kan 

helpen met een AED.  
Heb je belangstelling om deze les te volgen dan kun je een mail 

sturen naar iepielindeboom@kpnmail.nl                                        
Voor diegene die op de lijst staat voor de herhalingscursus krijgt 

in oktober bericht. 

Bisteparkje                                                                            

Afgelopen voorjaar hebben we de subsidie voor het opknappen 
van het tuintje bij het bisteparkje gebruikt. Nu hebben, wie o wie, 
de planten eruit getrokken en de tuintjes vernield. Dat is 

natuurlijk een hele teleurstelling voor de mensen die zich hiervoor 
hebben ingezet en voor alle vrijwilligers van het bisteparkje. 

Misschien wil diegene ons helpen om weer nieuwe beplanting aan 
te brengen en zich even bij het bestuur melden. 
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Subsidie / buurtbudget                                                                                 
In Oktober kan er weer bij de gemeente subsidie worden 

aangevraagd. Er zijn een aantal projecten aangevraagd door 
mensen in het dorp maar heb je ook een project of onderdeel 

daarvan dan kun je dat even aangeven via de mail 
iepielindeboom@kpnmail.nl en kijken we samen of er geld voor 

vrij kan worden gemaakt. 

Wijkbeheer                                                                               

Het wijkbeheer heeft zitting elke woensdagochtend van half 9 tot 
9 uur in het MFC. 
Ga er naar toe als je een vraag of opmerking hebt die betrekking 

heeft op het wijkbeheer want samen houden we ons dorp schoon 

en veilig. 

Kampioen                                                                              

Bij de Europese Kampioenschappen roeien in Mûnchen heeft onze 

oud-dorpsgenoot Melvin Twellaar, na een spannende race, op het 

onderdeel skif goud behaald. Gefeliciteerd Melvin! 

 

Voortgang MFC 
_______________________________________________________________ 

 

Dat na de zomervakantie 
het MFC vrij toegankelijk 

zou zijn is niet bewaarheid 
geworden. Op dit moment is 
het parkeerterrein wel in 

orde maar de toegangsweg 
samen met een deel van de 

Smidswei wordt nog drastisch onder handen genomen.           
Daar hebben we als dorpelingen alles van meegekregen. Ook bij 

de opening van het MFC op 2 september jl. moesten we een 
alternatieve route maken om het MFC te bereiken. Gelukkig kon 

dat in goede samenwerking met de feestcommissie. 

De tegenslag door lekkage in de vloer in de keuken is gelukkig 
net voor de openingsdatum opgelost. Oude vloerbedekking eruit, 

nieuwe werkvloer er weer in, drogen en daarna de nieuwe 

vloerbedekking er weer op.  

mailto:iepielindeboom@kpnmail.nl


Let wel het hele interieur van de keuken moest eerst verwijderd 

worden alsook de volledige toiletgroep. 

Wat betreft de subsidieaanvragen hadden we wederom een 

teleurstelling te verwerken gekregen. De aanvraag bij het IMF is 
voor de derde keer afgewezen. We gaan met een verbeterde 
aanvraag toch weer een nieuwe poging doen. De BOSA subsidie is 

eveneens in eerste instantie niet gehonoreerd. Hiertegen  hebben 
we een bezwaarschrift ingediend. Daarover hebben we op 1 

september een breed overleg met gemeente, ministerie en wij als 

stichting. Dit ging met een zogenaamde videoverbinding. 

De school is wel ingericht en in gebruik, net voor de 
zomervakantie. Zij zullen 

de komende weken dus 
ook nog overlast 
ondervinden van de 

toegangsweg die nog in 
aanleg is. De 

terreincommissie heeft 
zijn uiterste best gedaan 
de fietsenstalling in te 

richten. Ook de 
pannakooi is intussen 

opgezet. 

Voor de Noordzijde van 

het gebouw ligt een plan klaar bij de gemeente om de boomwal 
op te snoeien teneinde voor wat meer licht te zorgen in de lokalen 

aan die zijde. Binnenkort, dwz. rond de herfstvakantie, zal de 

groenvoorziening bij het MFC zijn beslag krijgen. 

Namens werkgroep MFC, Sietse Wijbenga 



 

De bedoeling van het MFC is elkaar op welke wijze dan ook te 

ontmoeten, te treffen. 

De naam “it Trefpunt” is nog steeds een schot in de roos. Jantsje 

van der Heide sr. heeft in 1983 
de naam bedacht en onthuld. 
Elkaar ontmoeten dat gebeurt in 

de school, dat gebeurt bij de 
sportactiviteiten, dat gebeurt in 

de kantine, dat gebeurt in de 
ontmoetingsruimte. Het nieuwe 
MFC lijkt goed aan deze 

doelstelling te voldoen. 

En over draagvlak gesproken. 
Hoeveel mensen hebben de opening van het MFC bezocht? Ik durf 
het niet te zeggen maar het waren er veel. Wat mij betreft zegt 

dat genoeg over het draagvlak in het dorp voor dit MFC. 

En wat hadden we een 
bijzondere openingscere-
monie. Veel enthousiaste 

bezoekers en een programma 
wat inhoudelijk goed 

geslaagd is. Wie er aanwezig 
zijn geweest vertellen hoe zij 
het beleefd hebben en geven 

daarmee een positief beeld 
door van de opening van het 

MFC. 



En natuurlijk heel veel dank voor de vele felicitaties en giften ! 

Fansels hjir wol in wurd 
fan tank en wurdearring 

foar elts dy’t meiwurke 

hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Op de website van het 
dorp staan foto’s gemaakt 

door Jan Eijer. De hier 
bijgevoegde foto’s zijn 

eveneens van hem. 

Tot slot: we hopen elkaar weer te treffen in ons bijzondere MFC: 

“it Trefpunt”. 

De openingscommissie: Seppie Boomsma, Tobias van der Velde, 

Jantine Rering,  Fokke Postma, Sietse Wijbenga. 

 

Dorpsfeest 2022 

____________________________________ 
 

Oud en stout 

Na een lange 

periode van maar 
liefst 4 jaar 

hebben we weer 
kunnen genieten 
van het 

Doarpsfeest in De 
Kompenije. Wat is 

er weer een werk 
verzet door velen. 
De straten waren 

prachtig, de wagens waren geweldig. De loslopers waren weer 
zeer creatief en in onze beleving waren de overige activiteiten ook 

zeer goed geslaagd. We begonnen op  woensdag met de straten. 
De jury was enthousiast en de terechte winnaar, De Feart, 
organiseerde eigenlijk een mini dorpsfeest. De donderdagavond 



was weer erg leuk door de variatie, de kwaliteit van de muziek en 
de leuke sketches.  Ook de overige dagen waren zeer geslaagd 

van de optocht op 
vrijdag, met als 

winnaars de 
Folgersterloane en 

Joukje Bosma als 
losloper, tot en met 
het napraten op 

zondagmiddag. En wat 
hebben we een geluk 

gehad met het weer, 
de weersverwachting- 
en waren in eerste 

instantie zo slecht dat we een kachel voor de tent hebben 
gehuurd. Dit was gelukkig geheel overbodig. De niet voorspelde, 

soms heftige 
buien vielen 
vooral in de buurt 

van de Jarrecuzzi. 

 

Er zijn geen 

noemenswaardige 
incidenten ge-
weest en ook wij 

kijken tevreden 
terug op het hele 

feest. En er komt 
een tussentijds “terugblikfeest” in het MFC! Dit met medewerking 

van de lokale band, de artiesten van de Feart, het vertonen van 
de film die gemaakt is en wat er verder nog bijkomt. Zodra de 

datum bekend is zullen we dit laten weten. 

Tot slot wil ik nogmaals alle donateurs, sponsoren en vrijwilligers 
bedanken voor alle ondersteuning, zonder deze hulp was het 

onmogelijk om een feest als dit te organiseren. 

Namens de hele feestcommissie:Bedankt! 

(Foto’s: Jan Eijer).                                                                  

Voor meer foto’s kijk op de site:www.drachtstercompagnie.frl 



 

 

Ferslach fan de jury fan freed “Fout en Stout”  
  

Wat in moaie kakelbonte oanklaaing fan de Kompenijsters, wat ha 
jim it ús moeilik makke.  
Geweldiche spântsjes sa as Rense en Bontsje, mei in knypeach, 

mijnheer Cactus en mevr. Stemband, Peter en Heidie en noch 
folle mear Heidie’s, Hippies, skotse rokjes mei ferrassing ûnder de 

rok, plysjes, boeven, ma Flodder, artysten en noch folle mear 
tefolle om op te neamen.  
Wy ha ferskate kearen troch de tinte west.  

Wat is no “fout en stout” Us oardiel kaam op it lêst út op:  
Tineke de Graaf: foute sixties.  

Jitse van der Vlugt: in echte foute Bee watch  
  
De jury fan de oanklaaing   



 

Ingezonden 

____________________________________ 
 
Wij zijn op zoek naar versterking voor ons dartteam, TFS Darts 

met als thuisbasis het MFC in Drachtstercompagnie. Wij spelen in 
de officiële competitie onder de Friese Darts Bond 

(www.fdbdarts.nl). Doordat wij in coronatijd niet ingeschreven 
hebben gestaan beginnen we weer in de laagste klasse. We 
spelen op de dinsdagavond in de maanden van ongeveer 

september tot en met april. 
  

Voor een wedstrijd speel je met 4 spelers in je team, je moet 
minimaal 5 spelers op papier hebben. Door omstandigheden 
hebben wij nu maar 4 spelers en iemand die wel op papier staat 

maar in principe niet kan spelen. We zoeken dus minimaal 1 extra 
speler waarmee we dan een roulerend speelschema kunnen 

opstellen.  
  
Op een speelavond worden er 4 partijen 1 

tegen 1 gegooid (iedere speler een partij), 4 
partijen koppel 2 tegen 2 (ieder speler speelt 2 

partijen), een teamgame (allen roulerend vanaf 
1001) en een single partij (speler naar keuze). 
Er is geen minimaal niveau benodigd om mee 

te doen maar enige kennis van het spel is wel 
gewenst. Af en toe gezamenlijk trainen ter verbetering is altijd 

mogelijk. Gezelligheid staat bij ons voorop. 
  
Het huidige team bestaat uit Stefan van Meerveld, Elianne van 

Meerveld-Knol (captain), Leonard Knol en Sipke van der Veen. 
  

Voor meer info of aanmelding kan er contact worden opgenomen 
met Stefan;  

-          stefanvanmeerveld@gmail.com 

-          0625383908 

 
 

 

Ingez

onde
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‘t 

Ferfolch 

fân de 

earrebar

re 
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Ingezonden 

____________________________________ 

 

Trekharmonicales bij Peije 

Er kunnen nog cursisten worden geplaatst bij Peije. Op 21 

september 2022 gaan de lessen voor beginners van start.  

Er wordt gespeeld in kleine groepen waardoor elke cursist veel 

aandacht krijgt. Het cursusjaar loopt van medio september 2022 

tot begin april 2023 met om de week een les. Op woensdag van 

19.15 tot 20.45 uur in MFC De Wier te Ureterp. Voor nog geen 

tien euro per avond. Beginnende spelers kunnen voor een gering 

bedrag een trekharmonica huren, waardoor een dure start door 

aanschaf van een eigen instrument wordt voorkomen. We trappen 

het nieuwe cursusjaar af met een gezellige startmiddag in De 

Wier op 17 september a.s.  

Geïnteresseerd? Voor beginners is deelname aan de 

eerste les vrijblijvend, aanmelding is, met het oog 

op mogelijke coronaregels, noodzakelijk! Neem 

even contact op via mailadres: 

trekharmonicapeije@gmail.com. Ook 

‘herintreders’ zijn van harte welkom, in 

de meeste groepen is nog wel ruimte. 
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Ingezonden 

____________________________________ 
 
In protte flaggestokken sille mei it doarpsfeest wol wer oars brûkt 

wêze dan de ôfrûnne moannen. 

It hat ús as boeren fan de Kompenije tige goed dien dat der 

safolle flaggestokken brûkt binne om blike te litten dat men it NET 

iens is mei de regering, om de stikstof problematiek, oer de rêch 

fan de boeren oan te pakken. 

Al die flaggen dy’t ûndersteboppe,  as mei de boerebûsdoek oan 

de gevel hongen as de boerebûsdoeken oan de auto, die foar ús 

wol bliken dat wy der net allinich foar steane. 

Wy hoopje dat de polityk it ek oppikt. 

Dit stille protest sil seker trochwurkje en hat ús tige stipe. 

As der wat feroarje moat……prima, mar net op dizze wize. 

Wy  steane noch steeds foar it opskrift op it spandoek fan it TFS 

sport terrein; 

"Sûne súvel, fleis en aaien, dêr soarchje wy foar 

en in moai lânskip by jim om’e doar". 

 

Út namme fan de Kompenijster boeren, Jurjen Visser. 

 

 

Ingezonden 

____________________________________ 

Tige tank! 

It hat ús hiel goed dien dat wy út de tsjerke- en doarpsmienskip 

safolle bliken fan meilibjen krigen ha yn de spannende tiid om 

Ruurd syn hertoperaasje hinne. It giet no gelokkich wer goed mei 

him. 

In hertlike groet fan Lissie en Ruurd Verbeek 
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Ingezonden 

____________________________________ 
 

Kinderkledingbeurs 

Op 14 en 15 oktober aanstaande is er weer een 

kinderkledingbeurs; heel veel leuke kleding voor kleine prijsjes. 

Wat is er nou mooier om voor weinig geld leuke kleding voor je 

kinderen te kopen of dat iemand anders nog weer plezier heeft 

van jouw ingebrachte kleding.  

Dus kom langs op 14 of 15 oktober (beide mag ook!) om te 

shoppen. 

Kleding inbrengen kan t/m  8 oktober op de Goudberch 4. 

Er kan kleding van maatje 50 t/m maat XS worden ingeleverd.                                                                   

De kleding voor de verkoop dient schoon en heel te zijn, van de 

opbrengst is 50% voor de inbrenger en 50% voor het Bernewurk. 

Op woensdag - donderdag - en vrijdagmorgen (12, 13 en 14 

oktober) gaan we kleding uitzoeken en prijzen. Lijkt het je leuk 

om te komen helpen dan ben je op (één van) deze dagen vanaf 

8.30 van harte welkom in de Nije Kompe, Smidswei 3. Liever 

helpen met opruimen? Ook dat kan! Op zaterdagmiddag 15 

oktober vanaf 14.00 ben je van harte welkom! Naast dat er flink 

wat moet gebeuren hebben we het ook gezellig ☺                                                                                                      

Voor vragen of meer informatie kun je bellen met Marianne, telnr 

341423. 

 

Een hartelijke groet van Seppie Boomsma, Anja Vlietstra en 

Marianne de Boer 
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Ingezonden 

____________________________________ 
 

Slava Ukraïne 

Deze tekst stond boven de flyer die u hebt 

ontvangen voor mijn actie om het leed in 
Oekraïne te verzachten door u te vragen te 
steunen met goederen en  geld. En u hebt 

uw best gedaan. Een auto volgeladen met 
babygoed, voedsel  en bijna € 4700 

beschikbaar voor hulp zijn Brenda en ik op 
2e pinksterdag vroeg afgereisd naar 
Boedapest waar we de eerste nacht 

hebben geslapen in een nonnenklooster. 
Door veel verkeersongevallen rond Praag 

waren we pas om 00.30 uur ter plaatse. De 
volgende ochtend doorgereden naar ons gastgezin in Oekraïne 
waar we ’s middags plm. 14.30 uur waren met ruim  2000 km op 

de teller.  

Na een verfrissing zijn we  naar de manege gereden waar men 
bezig was met paardentherapie voor 
kinderen met een verstandelijke 

beperking. Daar hebben we de goederen 
uitgeladen. Men vertelde dat deze 

spullen bedoeld waren voor de steden 
Muchachevo en Kiev. Het geld zal 
gebruikt worden voor aanschaf van 

goederen en reiskosten. De rest van de 

dag hebben we rustig aan gedaan.  

Die avond hebben we gesproken over de situatie in Oekraïne. Je 
hoort de verhalen die wij ook Nederland horen. Maar ook de 

andere kant. Bijvoorbeeld de vluchtelingen: Er zijn veel 
vluchtelingen die een veilig heenkomen zochten. Maar er zijn ook 

velen die teruggekeerd zijn nu de oorlog zich geconcentreerd 
heeft in het oosten van het land. Daardoor krijgen de bewoners 
weer wat lucht en ruimte. De straten zijn niet meer overspoeld 

door vluchtelingen. Hoe weet je dat. Het is net als met Groningers 
en Limburgers: aan hun taal (dialect) hoor je dat zij niet uit dit 
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gedeelte van het land komen. Tevens laten zij zich niet 
registreren bij de overheid of instanties. Dat doen ze om bij  

controle niet opgepakt te kunnen worden om naar het front te 
worden gestuurd. Die angst is er groot n.l. Dagelijks lopen er 

mensen rond die op zoek zijn naar mannen die kunnen dienen in 
de oorlog.  Zelf merkte we dat in een bezoek aan een oude vrouw 

van in de tachtig die we altijd bezochten als we in Oekraïne 
waren. Nu werd de deur niet open gedaan, maar het kijkglas 
(spion) in de deur kleurde wel donker. Roepen en bonken op de 

deur hielp niet. Bij het uitgaan kwamen we een andere bewoner 
tegen en we probeerde uit te leggen dat we voor die oude vrouw 

kwamen. Zij was drie jaar geleden overleden, hoorden we en nu 
woonde er een tantezegger van haar. Een buurvrouw van 
beneden kwam er ook bij en zij herkende mij. Gelijk bellen en de 

deur werd open gedaan en een jonge vrouw kwam ons tegemoet. 
Zij vertelde dat ze bang waren voor rekruteren van de 

vluchteling, wat zij ook waren. Ook werd nog een schoondochter 
gebeld die nog langs kwam, geheel in tranen wegens blijdschap 

dat wij er waren. Een emotioneel weerzien.  

In 2014 zijn er veel vluchtelingen gekomen vanwege de 

verovering van de Krim en later nog uit Loehansk en Donetsk, de 
Donbas. Nu hetzelfde ook uit Kiev en andere belegerde gebieden. 
Maar er zijn ook veel vluchtelingen die rijk zijn. En geld is 

belangrijk in een land waar corruptie toch een belangrijke plaats 
inneemt. M.a.w. dat de ‘oude’ vluchtelingen verdreven worden uit 

hun huizen omdat de rijken meer huur kunnen en willen betalen, 
terwijl hun eigen huizen voor een hoge prijs worden verhuurd aan 

achterblijvers in bezette gebieden.  

De volgende dag zijn we naar Muchachevo 

gereden, plm. een uur noordelijker waar 
ons petekind Leo woont. En ook daar 
hoorden we dezelfde verhalen. De moeder 

is erg bang  voor wat er gaat gebeuren. Op 
het moment dat er een Oekraïens 

jachtvliegtuig laag over vloog met een hels 
kabaal, dook zij ineen van angst. De 
luchtalarmen die we dagelijks (een paar keer) hoorden vond ze 

vreselijk. Luchtalarm: is het dichtbij of ver af. Het kon 30 km. 
verder zijn maar ook 300 km.  Niemand kon het zeggen. We 

hoorden dat er veel te weinig schuilplaatsen waren bij een aanval.  



Tja, en wat als….? Ook hier was het weerzien en afscheid 
ontroerend. Wat ook fijn was dat ik nu na 17 jaar de peetmoeder 

van Leo terug zag. Warm onthaal en 
blij weerzien. Maar ook hier de angst 

dat de man zal worden opgeroepen 

om dienst te doen.  

Zoals ik al 
eerder 

gezegd heb 
is de levens 

standaard daar ontzettend verslechterd. 

Niet alleen de munteenheid (grivna) is in 
waarde gekelderd, ook is niet alles meer 

te krijgen of veel duurder. Het leven is 
daar bijna 4X zo duur geworden in verhouding tot 15 jaar terug. 
Zout is slecht te krijgen wegens sluiting van de zoutmijnen, 

benzine is heel schaars. Veel pompen waar geen brandstof meer 
te krijgen is.  Dat zag je aan de prijzen die op nul waren gezet. 

Dus de eerste de beste pomp waar nog wat te krijgen was, zijn 
we gaan tanken. Lange rijen auto’s die hun tank en jerrycans 

vulden. De brandstaf werd gebruikt voor de oorlog. Nu hoefde wij 
geen angst te hebben om geen benzine te 

krijgen, want vrienden zouden ons wel helpen.  

Onze vrienden op de manege willen graag een 
zomerkamp voor 

de vluchtelingen 
kinderen 

organiseren, zoals 
ze elk jaar doen voor de lokale 

kinderen. Afgelopen week kreeg ik 

bericht dat ze dat ook gaan doen.  

Ze gebruiken twee joerts op hun 
terrein. Op het kamp kunnen dan 

totaal 100 kinderen een week lang ontspannen door paardrijden, 

boogschieten en wat al niet meer. Ze hebben gevraagd of ik (wij) 

dat financieel kunnen ondersteunen.  



Ze hebben dan onderdak en voedsel en 
drinken, maar vooral even ontspanning. 

Kinderen hebben veel last van de oorlog 

en de vlucht naar het westen.  

Op de manege worden gebedsmomenten 
gehouden om te bidden voor het behoud 

van hun werk voor de kinderen en te 

bidden voor vrede in Oekraïne.  

En de tijd vliegt voorbij. Zaterdag morgen 
zijn we vroeg vertrokken naar Berechova 

waar we een Oekrainse moeder van 22 jaar 
oppikten om mee naar Nederland te nemen. 

Ze was al eerder gevlucht, maar moest nog 
even terug om diverse zaken te regelen. 
Haar zoontje van 9 maanden oud was nog in 

Nederland. Haar man blijft. Moeilijk. Gelukkig 

sprak ze Engels.  

Na een goede reis van twee dagen met een overnachting in een 
Weens hotel, dat werd betaald door een klooster uit Wenen, zijn 

we eindelijk weer in Nederland om je eigen familie weer in de 
armen te sluiten. Ook Pietie heeft het steeds spannend gevonden, 

maar dank zij de app konden we elkaar zien en spreken en dat 

stelde gerust.   

Mijn conclusie is dat er veel angst en onbegrip is in Oekraïne voor 
wat er nu gebeurt. Niemand begrijpt er iets van en hoopt dat de 

oorlog snel voorbij zal zijn, maar de angst is dat deze nog wel het 
hele jaar zal duren. En dan. Hoe lang zal de wederopbouw duren. 
Hoelang zal het duren voordat de pijn en het verlies van je 

partner, je kind, je vriend of buur een plaatsje heeft gekregen in 
hun leven? Het westen is tot nu toe nog veilig, maar beelden op 

tv laten me zien dat de Russen ook doelen meer naar het westen 
aanvallen. Bij het vertrek zei ik nog: Slava Ukraine. Maar de 
gastheer zei: No, Slava to God. Glorie aan God. En dat konden we 

alleen maar beamen.  
Dank voor allen die deze hulpreis mogelijk maakten.   

     

 Gotse en Brenda.  



 
 

   
Mentor nodig of mentor worden? 
Mevrouw de Boer woont in een zorginstelling en moet naar een medisch 
specialist. Nu zit de zorginstelling met de vraag: Wie geeft toestemming 
voor een behandeling of operatie onder narcose? Mevrouw de Boer kan 
zelf geen toestemming geven, want zij begrijpt niet wat er van haar wordt 
gevraagd. Vroeger werd haar man betrokken bij deze zorginhoudelijke 
keuzes en tekende hij een toestemmingsverklaring, maar hij is inmiddels 
overleden. In zulke gevallen kan een mentor uitkomst bieden.  
 
Wanneer wordt een mentor ingezet? 
Een mentor is iemand die regelmatig langs gaat bij mensen die niet goed 
voor hun zorginhoudelijke zaken kunnen opkomen en geen familie of 
anderen hebben om op terug te vallen. Een mentor kan hen helpen met het 
begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Een mentor 
behartigt de zorginhoudelijke belangen van een cliënt. Daarbij zijn de 
wensen en behoeften van de cliënt de leidraad. Een mentor moet zich dus 
goed kunnen inleven. Ook is het belangrijk dat een mentor zelfstandig, 
besluitvaardig en communicatief sterk is.  
 
Is mentorschap iets voor u? 
Mentorschap Noord zoekt vrijwilligers die mentor willen worden voor 
mensen zoals mevrouw de Boer. Vrijwilligers krijgen een basistraining en er 



zijn regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten. Het mentorschap is een taak 
die in de wet is vastgelegd.  
Een mentor vervult een verantwoordelijke, zinvolle en plezierige rol voor de 
meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Wilt u voor hun belangen 
opkomen? Neem dan contact met ons op. We maken dan met u een 
afspraak voor een kennismakingsgesprek. 
 
www.mentorschapnoord.nl  
info@mentorschapnoord.nl 
Tel: 06 42 70 95 49 

 

Ingezonden                                     

________________________________ 

HULP GEZOCHT BIJ VEILIG VERKEER NEDERLAND ACTIVITEITEN  

In en rondom Drachtstercompagnie 

doen wij als vrijwilligers van de lokale 
Veilig Verkeer Nederland afdeling 

verschillende activiteiten. Denk 
hierbij aan voorlichtingen op scholen over de veilige fiets, 
fietskeuringen en helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in 

Drachten. Wij zijn opzoek naar versterking van ons lokale 
vrijwilligersteam. Dit najaar gaan we bijvoorbeeld fietsen van de 

kinderen controleren, zodat ze in de donkere dagen weer veilig op 
pad kunnen gaan. Lijkt het je leuk om af en toe aan te sluiten bij 
een activiteit voor verkeersveiligheid in de buurt? Stuur een 

mailtje naar Sanne via steunpuntnoord@vvn.nl.  
 

 
 
 

We zijn inmiddels al weer met 
de tweede helft van 2022 

bezig, maar in de eerste helft 
hebben we als korps beslist 

niet stil gezeten. Vanwege ons 
100 jarig jubileum hebben we 
op 14 mei een jubileumconcert 
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gegeven. En dat was natuurlijk niet zo maar een concert. Als 
gastartiest trad vóór en met ons op , niemand minder dan Piter 

Wilkens. Piter heeft een aantal nummers voor ons en het publiek 
ten gehore gebracht. Daarnaast hebben we samen ook nummers 

gespeeld als “Berenburg is myn sjirurch” en het welkbekende 
“knoopkes”.  Deze samenwerking viel zowel bij het korps als bij 

het publiek in de smaak. Maar omdat deze avond in het teken 
stond van ons 100 jarig bestaan hadden we nog meer in petto. 
De adhoc drumgroep “de herrieschoppers” heeft een leuke 

bijdrage geleverd ( ook onze Mart Geerligs deed hier aan mee). 
Wietske Wedzinga, oudlid, was bereid om een kennisquiz over 

Halleluja te begeleiden, wat ze uitstekend deed. Oudleden werden 
naar voren geroepen, niet wetende dat ze werden uitgenodigd om 
een paar deuntjes mee te spelen. Dat was misschien voor 

sommigen wel even schrikken maar iedereen pakte het leuk op. 
Samen bezorgden we elkaar zo veel plezier. Al met al is het een 

avond geweest waarin we mooie herinneringen opgehaald én 

gemaakt hebben. 

Op 9 juli hadden we onze traditionele BBQ die verzorgd werd door 
Mirjam, waarbij ze geholpen werd door verschillende korpsleden. 

Het was weer reuze gezellig. Wat de feestvreugde ook verhoogde 
waren de leuke activiteiten die we die avond hebben gedaan; een 
puzzeltocht op de tandem, memoriespel en schilderen met de 

tenen. Bij het schilderen met de tenen kunnen we opmerken dat 
onze leden er inmiddels bedreven in zijn geworden, want er was 

een grote verbetering in de schilderijen te zien ten opzichte van 
vorig jaar, toen we dit onderdeel ook hebben gedaan. U kunt zich 

vast voorstellen dat dit wel tot hilariteit heeft geleid. 

Tijdens het schrijven van dit stukje, hebben we de zomerstop, 25 

augustus beginnen we weer met de repetities. Iets eerder dan dat 
we gewend zijn maar dat heeft met het dorpsfeest te maken. We 
willen daar natuurlijk wel goed voor de dag komen. Ons optreden 

bij het dorpsfeest zal (nog) onder leiding zijn van Chris van der 
Veen. Daarna zal hij zijn dirigeerstokje (bij wijze van spreken) 

overdragen. Chris heeft na een aantal jaren, met plezier bij ons te 
hebben gedirigeerd, aangegeven dat het tijd wordt voor een 
andere uitdaging. Daarmee komt er een eind aan onze 

samenwerking en zal het dorpsfeest zijn laatste optreden met ons 

zijn. Hierbij bedanken we Chris voor zijn inzet.   



Maar niet getreurd, er is goed nieuws. We hebben een nieuwe 

dirigent gevonden. 

Aan het begin van de zomerstop zijn onze leden toch weer op 

komen draven voor een 2 tal proefdirecties. Door een commissie 
is de sollicitatieprocedure met een aantal dirigenten doorgelopen. 
Uiteindelijk zijn er 2 kandidaten overgebleven voor een 

proefdirectie. Na 2 proefdirecties op 1 avond te hebben gehad 
hebben we onder de leden een stemming gehouden en is er 

gekozen voor onze toekomstige dirigent Gerben Dijkstra uit 
Dokkum. We hebben enorm zin om in het nieuwe seizoen met 

deze enthousiaste dirigent aan de slag te gaan. 

Tenslotte valt er nog te vertellen dat we in het nieuwe seizoen 

ook weer van start hopen te gaan met het schoolproject om de 
jeugd enthousiast te maken voor een blaasinstrument en het 

spelen in ons korps. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.   

 

 



Bericht van de Ouderensoos 

____________________________________ 

 
Op 4 augustus j.l. overleed 
onze actieve, warmhartige 

voorzitter , Piet Vlieg. Wij 
zullen hem vreselijk missen. 

Hij was de stuwende kracht 
in ons bestuur. 
Hij was 9 jaar secretaris en 

6 jaar voorzitter. Hij had overal contacten en kon goed luisteren 
en onthouden. Een week voor zijn overlijden lag hij in het 

ziekenhuis nog van alles te regelen en vroeg hij met 
belangstelling naar het wel en wee van onze leden. We wensen 
Grietje en haar kinderen veel sterkte. 

 
Maar we moeten verder en hebben tot onze vreugde Cees Conijn 

bereid gevonden om ons bestuur te versterken. 
Voortvarende Piet heeft er mede voor gezorgd dat het programma 
voor het volgend seizoen rond is. 

Op vrijdagmiddag 7 oktober gaan we genieten van het optreden 
van cabaret Hymp Hamp. Op de gewone donderdag 3 november 

komt Age Veldboom uit Eastermar over skûtsjes praten en op 8 
december krijgen we info over de Fûgelwacht door Sietse 

Wijbenga en Rinze Jager. 
We hebben momenteel 44 leden en het zou fijn zijn als er wat 
jongere 65-plussers bij komen. Iedereen boven de 65 jaar is van 

harte welkom! 
De bijeenkomsten zijn gewoonlijk op donderdagmiddag om 14.00 

uur in de Nije Kompe. Als je erbij wilt komen, bel dan even met 
een bestuurslid. 
 

We hebben veel behoefte aan nieuwe leden bij Sportief Actief , 
het bewegen voor ouderen. Elke week, te beginnen op dinsdag 27 

september, zijn we van 10.30 uur tot 11.15 te vinden in de Nije 
Kompe, waar we oefenen onder de bekwame leiding van 
fysiotherapeut Jeroen van der Meulen. We zitten in een kring en 

beginnen met het losmaken van de gewrichten en vervolgen met 
het versterken van onze spieren. 



We werken in een ontspannen vorm en zijn na afloop van de les 
wat leniger en sterker! Als er nog een paar 65-plussers bij 

komen, kunnen we de contributie laag houden! Bel met Elly van 
Dijk, 06 3018 7077 

 
Onze motor, Piet Vlieg, wist er altijd voor te zorgen, dat velen op 

ons stemden bij de Rabo Grote Clubactie. Zodoende kwam er 
aardig wat subsidie binnen. Komende september kunnen alle 
leden van de Rabobank weer hun stemmen uitbrengen op de 

verenigingen van hun keuze. Als u een rekening hebt bij de 
Rabobank kunt u middels een telefoontje lid worden. En een 

echtpaar heeft 2 leden! Het kost u niets en u kunt meehelpen aan 
het versterken van de financiën van de clubs van uw keuze. Laten 
we er met elkaar voor zorgen dat we ook dit jaar weer een flink 

bedrag ontvangen voor de Ouderensoos! 
 

Het bestuur:  Aize de Jong, tel. 341556 
                    Hielkje Jager, tel. 341757 
                    Cees Conijn,  tel. 342729      

                    Elly van Dijk, tel. 341517 of 06 30187077 
 

 
 

Ingezonden 

____________________________________ 

Postbode Marijke Spinder met pensioen! 

Eind mei is Marijke Spinder met 

pensioen gegaan. Op haar 

laatste werkdag is hier aandacht 

aan gegeven middels een 

spandoek: 

“Hjoed foar it lêst mei de post by 

del, Marijke nimt ôfskie fan 

PostNL” 
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Het spandoek en daarna een etentje werden 

haar aangeboden door collega postbezorger 

Jantsje en aanhang. Het is even wennen 

zonder onze ‘eigen’ bekende postbezorger, 

maar we wensen haar veel plezier met haar 

vrije tijd! Geniet ervan! 

 
 

 

 

Wolkom 

_____________________________________________ 

Op it Heechfean 27 wennet no de famylje Bosman. 
Remco en San mei harren dochter Baukje (18 jier). 

Remco is heftrucksjauffeur en stukadoar, San is húsfrou. 
Baukje wurket yn de bou by boubedriuw Swart yn 

Eastermar. En, hja ha in leuk hûntsje Chica. 

 
Op it Heechfean 35 wennet no Saskia Bron út Drachten. 

Saskia wurket by Thússoarch Aardema. 
 
Op de Steffensreed 4 wenje no Wieger Bruinsma en 

Janneke Sangers. 
Wieger is losker en Janneke is ferkeapmeiwurkster. 

 
Op de Trilker 13 wennet Kompenijster Baukje Visser, 
tegearre mei har freon Ralph Wagenaar. 

Baukje is jeugdkonsulint by de gemeente Ljouwert en      
Ralph is accountmanager bij QHP, de gruthannel yn 

hynsteguod. Ralph komt fan Oerterp. 
 

Op de Alde Wei 21 wenje no Danny van der Bij en Hielke 

de Groot. Danny is in Kompenijster en Hielke komt út 
Damwâld. Danny wurket by Definsje en Hielke wurket by 

in bistedokterspraktyk yn Dokkum. 



         

                                                   Recept 

                   Trea’s   

      panbrood        

      

 
Dit keer een super simpel basic recept, gewoon voor  speciale of juist alle 

dagen maar, o wat is het lekker. En dit alles zonder broodbakmachine, veel 

afwas, eindeloos deeg kneden en daarnaast, het kan niet mislukken en 

smaakt heerlijk! 

 

Benodigdheden: 

oven, braadpan die in de oven kan, spatel, 2 schalen, plastic folie, 

bakpapier en maatcups. 

De cups zijn niet noodzakelijk, maar als je dit vaker gaat doen is het zoveel 

makkelijker. Ik zal hierbij ook de grammen vermelden, zodat je het ook 

gewoon af kan wegen. 

 

Ingrediënten: 

3 cup meel (± 370 gr) :  
 kan van alles, spelt, volkoren zonnebloem en wit. Begin de 
 eerste keer met wit. 
½ theelepel zout 
½ theelepel droge gist  
1 ½ cup water (350 ml.) 
 warm water voor een rijstijd tussen de 3 en 5 uur. 
 lauw water voor een rijstijd tussen de 5 en de 16 uur. Bv. als je het 
brood voor ontbijt wilt zodat je het deeg de avond tevoren kunt maken. 

 



Aan het werk: 

Doe het meel, zout en gist in een schaal en roer door elkaar. Voeg het 
(warme) water toe en spatel het door totdat je een plakkerig deeg krijgt. 
Dek de schaal af met plastic folie en laat dit minimaal 3 uur rijzen op 
kamertemperatuur. 

Zet daarna de braadpan met deksel in een koude oven en verwarm hem 
voor op 200 °. 

Stort het deeg op een met meel bestoven werkblad. Vorm het deeg door 
het met de spatel telkens naar binnen te vouwen na 5 tot 10 keer is dit 
klaar. Leg het deeg in een met bakpapier beklede schaal totdat de oven na 
een kwartier op temperatuur is.  Laat bakpapier met het deeg in de pan 
zakken, gebruik oven wanten want het is erg heet en doe het deksel op de 
pan. Na 25 minuten haal je het deksel van de pan om het brood nog even 
5 tot 10 minuten te laten bruinen. 

Haal dan het brood met bakpapier uit de pan, om minimaal 20 minuten af 
te koelen op een rooster. 
Dit laatste is het aller moeilijkst, omdat het er dan al heerlijk uitziet en 
fantastisch ruikt. 
Je hebt dan een heerlijk krokant brood dat van binnen super zacht en 
luchtig is.  Geschikt voor ontbijt, lunch, brunch en voor bij de soep. 
Natuurlijk doet verandering van spijs eten en kun je heel makkelijk 

rozijnen, appel etc. aan het deeg 

toevoegen voor een zoet brood.  

En voor een pittig brood, wat 

Italiaanse kruiden en of wat 

rozemarijn, knoflook en tijm.  

 Dan wil iedereen blijven mee-eten. 

 

 

 

Trea 

 



 

Stichting Oudheidskamer/ 

Histoaryske Kommisje  

Drachtster Kompenije 

 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de inrichting van 

onze nieuwe oudheidskamer. Plannen maken, ideeën en 

mogelijkheden inventariseren, voorbereidingen treffen ...  

Heel veel te doen! 

Binnen zijn al een aantal aanpassingen doorgevoerd, zoals het 

weghalen van de kindertoiletjes en het kinderkeukenblokje en het 

afsluiten van de afvoeren. En als onderdeel van toegezegde 

subsidie is de verlichting overal vervangen door ledverlichting. 

Mindert en Johan bedankt! 

 

Ook voor de Stichting Oudheidskamer was Piet Vlieg in touw om 

subsidieaanvragen te doen. Mede dankzij zijn inzet zijn de meeste 

aanvragen ook gehonoreerd. Hij zal ook door ons node worden 

gemist met zijn kennis en inzet. 

 

Tijdens het 75-jarig 

jubileumfeest van de KV 

TFS op 11 juni jl. heeft de 

HKDK een kleine 

tentoonstelling verzorgd 

met plakboeken, foto’s en 

sportkleding uit het 

verleden. 

 
 

 



Fûgelwacht 
____________________________________________________ 

 

Yn 'e lêste skoallewyke hawwe Jan en ik mei groep 8 fan De 

Frissel in lytse eksursje makke. De nêstkastjes by it sportterrein 

en de kâstjes yn de muorre fan it MFC ha we besjoen en dernei 

binne we troch de lânnen nei de plasdras by maatschap de Boer 

rûn. Foar in soad bern  tige neisgirrich. Sels mollebulten wienen 

foar har nij. Sa’n tochtje is foar werhelling fetber. Trouwens yn 

ien fan de kastjes fan it MFC sit noch altyd in blokmieske 

(koolmees) júst yn in kaske wer’t in webcam yn sit. Dat dit 

fûgeltsje kinne we alle dagen op it skerm fan de tillefoan of 

digiboard sjen. 

As Fûgelwacht ha we fjouwer sleufsilowanden oanskaft mei as 

doel der de oeverzwaluwwand fan te meitsjen. Gatten moatte we 

der noch yn boarje en dan fan’t hjerst  te plak sette yn it lân fan 

De Boer by de  blauwe dobbe. Is noch wol efkes in klus. Jan 

Nicolai is al drok oan de gong mei de tariedings. 

Dan wat waernimmings; 

By ús thús bried alle jierren in stel protters yn 'e stookhut. No 

untdieken wy dat der op in momint mar ien âlder mear wie yn 

stee fan twa. Der wiene al jongen en we seagen de iene âlder wol 

drok hinne en wer fleanen mei foer. Soe der dat oprêde om de 

jongen grut te krijen? Spitichernôch net. Doe’t it stil waard rûnom 

it nêst bliek de fûgel dea op it nêst te sitten mei trije jongen, ek 

dea. 

Yn de trekker fan fam. Kooistra oan de Folgersterleane hat in 

tûmke (winterkoninkje) bred. De trekker wurde gewoan brûkt 

mar dat koe it fûgeltsje neat skele, it kaam gewoan werom om 

fierder te brieden. 



Garry Postma hat boppe syn hûs in 

bysundere rôffûgel sjoen. In “rode 

wouw”, de reade wou. Grutter dan de 

mûzebiter (buizerd) dy’t wy hjir faaks 

sjoche. De wou is meastentiids in 

trekfûgel. Op wei nei Dútslân en 

Sweden. Der is foarhinne in soad op 

jage. Is no in biskermde fûgel.  

Miskien is it jim ek opfallen yn’t 

begjin fan de simmer: in soad 

protters op e dyk . Dat kloppet. Doe 

krûpten der in soad griene rûpkes op 

‘e grûn. Dat koenen se fansels net 

oan har foarby gean litte.          reade wou 

Fûgelwacht, Sietse Wijbenga en oaren. 

 

    

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen 

De Spreng educatieles in Nationaal Landschap 

Noardlike Fryske Wâlden 

 

Wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier 

Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden gaven 

het startsein van het lesprogramma ‘Takomst foar in unyk 

Lânskip’. Dit deden zij door een bos takken te overhandigen aan 

de leerlingen van basisschool De Spreng uit Drachten. De takken 

werden meteen gebruikt voor het creatieve onderdeel van het 

lesprogramma waarin de stokken worden versierd. De wethouder 

deed ook mee met het educatieonderdeel waarmee ze leerde hoe 

de zaadjes van een els zich verspreiden, wat een elzenhaantje is 

en welke dieren er in een sloot leven. 



Ook hielp ze mee met het snoeien van de elzensingels op het land 

van boer Jurjen Visser uit Drachtstercompagnie. 

In augustus en september beleven bijna 1.000 leerlingen van 

groep 7 en van de basisscholen in de gemeenten Noardeast-

Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en 

Smallingerland een 

onvergetelijke veldwerkdag bij 

één van de leden van de 

vereniging Noardlike Fryske 

Wâlden. Deze veldwerkdag is 

onderdeel van het lesprogramma 

‘Takomst foar in unyk Lânskip’.  

Op school leren zij over Nationaal 

Landschap Noardlike Fryske 

Wâlden, de Wâldpykcultuur en de 

biodiversiteit.  

 
Wethouder Le Roy reikt eerste 

stok uit aan boer Jurjen Visser. 

 

 
 

https://www.noardlikefryskewalden.nl/nationaallandschap/educatie-en-musea/


 

Agenda van de Protestantse kerk  

Drachtstercompagnie 

 
 

18 sept. 9.30 uur Ds. G.J. Arensman Heilig Avondmaal 

25 sept. 9.30 uur Pastor A.I.S. de Vries Startzondag 

2 okt. 9.30 uur Gevangenispastor 
Ineke Baron, Veenhuizen 

Kerkdienst 

9 okt. 9.30 uur Pastor A.I.S. de Vries Kerkdienst 

16 okt. 9.30 uur Nicolien Bergsma Ferbiningstsjinst 

23 okt. 9.30 uur Ds. H. Engelsma, 
Wijnjewoude 

Fryske Tsjinst 

30 okt. 9.30 uur Ds. G. J. Röben, Heerde Kerkdienst 

2 nov. 19.30 uur Petra Nicolai Dankdienst 

6 nov. 9.30 uur Mw. J. Elzinga-Bakker, 
Groningen  

Kerkdienst 

6 nov. 9.30 uur Mw. A. Oppewal, Drachten Vesper 

13 nov. 9.30 uur Andre v.d. Meer, Franeker Ferbiningstsjinst 

20 nov. 9.30 uur Pastor A.I.S. de Vries Gedachtenisdienst 

 

 

U kunt deze kerkdiensten live meekijken en luisteren op www.keppelstok.nl 

 

 


